‘Dag Hanna, fijne dag op school. Mama komt je aan het eind van de morgen weer halen!
Hanna zwaait naar haar moeder. 'Doei mam!" Ze kijkt naast zich. Leuk, ze is vandaag
hulpje, samen met Pim.

Juf Maaike klapt in haar handen. ‘Goedemorgen! Welkom in de kring. We gaan de dag
beginnen met een psalm!

Na het zingen gaat juf Maaike bidden. Eerbiedig vouwt Hanna haar handen en doet haar
ogen dicht.

'Heere, wilt U ons allemaal een nieuw hartje geven?’ bidt juf Maaike.

Na het ‘amen’ gaat Hanna rechtop zitten. Nu gaat juf Maaike uit de Bijbel vertellen. Dat
kan ze heel goed! Het verhaal gaat over Adam en Eva.

'In het begin was alles goed. Adam en Eva mochten in een prachtige tuin wonen. De
Heere zei tegen Adam en Eva: “Jullie mogen van alle bomen in het paradijs eten, maar
van één boom niet. Als je daarvan eet, dan moet je sterven.”

Kijk eens wat Eva doet. Ze gaat naar die ene boom en ze eet een vrucht. Dan gaat Eva
naar Adam en ook hij eet ervan. Wat erg! Nu is de zonde in de wereld gekomen. Adam
en Eva krijgen straf. Ze moeten weg uit het paradijs, omdat ze niet geluisterd hebben
naar de Heere.

Net als Adam en Eva luisteren wij ook vaak niet naar de Heere en doen we verkeerde din-
gen. Daarmee doen we de Heere verdriet. Daarom is het nodig dat we een nieuw hartje
krijgen. Heb jij al een nieuw hart?’

Het is stil in de klas. De kinderen denken na over de vraag. Hanna snapt de vraag van juf
Maaike niet zo goed. Hoe kun je een nieuw hartje krijgen? Als ze straks thuis is, zal ze het
aan mama vragen.






De morgen is voorbij. Hanna heeft fijn gewerkt en gespeeld. En ze mocht de juf helpen
om de stoelen netjes recht te zetten en de plantjes water te geven. Hanna huppelt naar
buiten. Mama staat al te wachten. 'Hoi mam! Daar ben ik weer!

‘Hoi Hanna, fijn dat je er bent. Was het leuk op school?” Hanna knikt. Gezellig pratend
lopen Hanna en mama naar huis.

Als Hanna die avond in bed ligt, denkt ze terug aan de dag. Het was leuk om hulpje te
zijn. Ineens denkt ze weer aan de vraag van de juf. Hoe krijg je een nieuw hartje? Zou
je dan geopereerd moeten worden, net als opa? Die moest een tijdje geleden naar het
ziekenhuis voor een hartoperatie. Brr ... dat lijkt haar helemaal niet fijn.

Hanna hoort mama op de gang lopen. ‘Mama! Kom eens!’

Mama komt de kamer binnen. ‘Wat is er, meisje?’

‘De juf vertelde dat we een nieuw hartje nodig hebben. Maar hoe kan ik dat krijgen?
Moet je dan naar het ziekenhuis, net als opa toen hij geopereerd moest worden?’ Hanna
kijkt een beetje bang. ‘En kun je alleen als je oud bent een nieuw hartje krijgen?’

‘Ach, meisje toch. Wat een belangrijke vragen stel je’, zegt mama. ‘Neg, je hoeft niet ge-
opereerd te worden. En je kan een nieuw hart krijgen zelfs als je nog veel kleiner bent dan
jij. Kom maar eens naast me zitten, dan probeer ik het uit te leggen.








